
    

 

 

 

 

 

 

Dit geloven wij  

Wij geloven dat Gods genade verandert. Thuiskomen bij Jezus en zijn genade ontvangen 

betekent vernieuwing van je hart, bevrijding van het duister en toegroeien naar het licht. Wij 

geloven ook dat je in Gods huis deel mag uitmaken van een liefdevol gezin. Wij geloven dat 

we Gods genade en liefde mogen uitstralen naar buiten toe, zodat meer mensen God leren 

kennen en hem aannemen als Vader. 

 

Dit is onze gemeente 

Wij zijn een gemeente van ongeveer 150 leden die woonachtig zijn in Hoogvliet, Spijkenisse, 

Abbenbroek, Pernis en Poortugaal. De leeftijdsopbouw is divers. Voor een kleine gemeente 

hebben we een groot aantal kinderen onder de 12 jaar. Overwegend zijn gemeenteleden 

actief betrokken en staan open voor vernieuwing. De uitdaging voor de toekomst is hoe we 

in de gemeente elkaar en de kinderen/ jongeren vast blijven houden en het evangelie helder 

laten horen, zowel in de gemeente als daarbuiten.  

 

Sinds 2021 zijn we aan de slag gegaan met de opbouw van de gemeente. Wij willen graag als 

gemeente groeien en bloeien. Belangrijke kernwoorden daarbij zijn: verbinden, vernieuwen 

en verdiepen en ook meer kerk zijn in de buurt. We hebben in onze gemeente een kidsclub, 

huiskamergroepen, gebedsgroep, koffieochtenden en crea-middagen voor gemeenteleden 

en mensen uit de wijk, buurtmaaltijden en contacten met een opvanglocatie voor Oekraïners.  

 

De kerkenraad heeft besloten om het ambt van ouderling/predikant open te stellen voor 

vrouwen. 

 

Dit zoeken wij 

Van een deeltijd predikant verwachten wij niet dat hij alle taken van een predikant op zich 

kan nemen. Kerntaak zal zijn om de gemeente te activeren, te inspireren en te motiveren tot 

deelname in de opbouw van de gemeente, voor zowel kinderen/ jongeren en andere 

leeftijdsgroepen. Dat kan middels prediking maar ook begeleiding/ coaching van het al 

bestaande werk. . Er wordt behoefte gevoeld aan vernieuwing en verandering, met name in 

de kerkdiensten. Een behoefte om te komen tot meer beleving, gevoel, aanspreken van het 

hart, vernieuwing door de Geest 

 

Dit kun je van onze gemeente verwachten  

De gemeenteleden zijn loyaal en trouw. Er wordt meegeleefd met elkaar. Als er een taak ligt 

is er grote bereidheid deze op te pakken. Er is een ‘hands on’ mentaliteit. 



 

Kerntaken van onze predikant zijn  

• Preken maken: opbouwend, toepasbaar, toerustend tot de dienst der heiligen. 

Eigentijds. 

• Jeugdwerk: coördinerend, inspirerend.  

• Missionair: De gemeente in beweging zetten om de blik naar buiten te richten en 

mensen te bereiken met het goede nieuws. 
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